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REINA WISKERKE BEELD UIT HET BOEK ROTTERDAM LO-45

orlog in Rotterdam

‘In de namiddag kijken mensen vanaf een dak naar het brandende centrum’,
beschrijft historicus J.L. van der Pauw. De foto werd in 2005 ontdekt. De man die in
het midden voorover leunt, herkende zich tot zijn verrassing op de foto, die op de
omslag van Pauws standaardwerk Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog heeft
gestaan. Frederik Martin is zijn naam, en hij woonde daar. Helemaal links staat pas-
toor Brinkman en zijn huishoudster. ‘We moeten daar zeker een uur gestaan heb-

ben’, aldus Martin.

‘Rotterdam eind jaren dertig. Een drukke, rommelige
werkstad.’ Zo begint de historicus J.L. van der Pauw
zijn verhaal over Rotterdam in de oorlog. Het is alom
bekend: nazi-Duitsland heeft het hart van de haven-
stad platgebombardeerd toen het Nederland tot over-
gave wilde brengen. Maar hoe stond die stad er vo6r
de oorlog bij? Rotterdam had al de naam een van de
lelijkste steden van het land te zijn, vertelt Van der
Pauw lekker nuchter in het fotoboek Rotterdam 40-45.
‘Vanaf het einde van de 19e eeuw had de Maasstad
zich overgegeven aan haar economische expansie,
maar daarbij had zij jammer genoeg haar zin voor stijl
en schoonheid verloren.” Met dezelfde ijver werden
ook na het bombardement prachtige historische
gebouwen die nog te redden waren, afgebroken.

En hoe kwamen de Duitsers Rotterdam precies bin-
nen? Mevrouw C. Baars zag het vanuit haar woning
aan de Maaskade 97. Op de ochtend van 10 mei 1940
was ze gewekt door lawaai van bommenwerpers en
zij ontwaarde even voor vijf uur vanuit haar raam ‘een
heel ongewoon schouwspel’. Op de Maas landden
watervliegtuigjes. Mevrouw Baars, die ‘graag en goed’
fotografeerde, legde het vast. Enkele foto’s zijn
bewaard gebleven en in het boek afgedrukt. Alsof je
het je even kunt voorstellen: dat je opstaat en de oor-
log zich aandient voor je huis. Dan krijg je ook de ril-
lingen bij een kanttekening van Van der Pauw. ‘Aan de
overkant van de Maas is op de beelden nog de skyline
van het oude Rotterdam te zien, met de huizen langs
de Boompjes en daarachter de Zuiderkerk. Vier dagen
nog, dan zou dat alles voorgoed verdwenen zijn.” Met
zulke foto’s en de uitgebreide toelichting van Van der
Pauw krijgt de Tweede Wereldoorlog voorstelbare
proporties: dit gebeurde er toen de oorlog zich in al
zijn gewoonheid én grimmigheid vasthechtte aan het
alledaagse leven van Rotterdammers. Het boek is niet
snel in elkaar geflanst, alleen om nog iets leuks met

oude foto’s te doen. De selectie kan verrassen en
spreekt boekdelen, de auteur doet al jaren weten-
schappelijk onderzoek naar Rotterdam in de oorlog en
neemt ook de samenstelling van dit boek merkbaar
serieus.

Het is gek te bedenken dat al enkele dagen na het
bombardement van 14 mei 1940 stadsarchitect ir.
W.G. Witteveen plannen ging maken voor de weder-
opbouw, in opdracht van het stadsbestuur. Ruim een
maand na de verwoesting, Op 21 juni 1940, bezoekt
Rijkscommissaris Seyss-Inquart met een zware dele-
gatie Rotterdam. Op het stadhuis laat men zich door
Witteveen persoonlijk uitgebreid van diens plannen
op de hoogte stellen.
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Voor ige bedrijven betekende de naderende oorlogsdreiging een florerende handel. De aangebo- Op 21 juni 1940 bezoekt Rijkscommissaris Seyss-Inquart 'met een zware delegatie' Rotterdam. Op het
den ‘voorzorgsmaatregelen' konden niet voorkomen dat de hele handel in de Eenhoornstraat door het stadhuis laat men zich ‘door Witteveen persoonlijk uitgebreid van diens plannen op de hoogte stel-
grote bombardement zou worden weggevaagd, signaleert historicus Van der Pauw. len’, Stadsarchitect ir. W.G. Witteveen staat rechts bij het bord.

Bij het grote bombardement op 14 mei 1940 werden ook 31 warenhuizen en 2320 kleinere winkels ver: Een nationaal-socialistische plechtigheid op het bordes van het Rotterdamse stadhuis op 26 oktober
woest. Al op 21 mei nam het gemeentebestuur het initiatief tot de bouw van noodwinkels. De grote 1942. Leden van de NSB-jeugdorganisatie leggen de eed van trouw af aan hun beweging.
winkels konden grond huren en moesten daarop dan zelf hun noodwinkel bouwen, zoals de Hema.
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