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Een in alle opzichten bijzonder en interessant hengelsportboek: een compilatie van artikelen 
en teksten uit de Nederlandse hengelsportliteratuur vanaf de jaren 1940 tot begin jaren '80. 
De  auteur,  hengelaar  en  historicus,  heeft  een  en  ander  bijeengebracht  in  zestien 
hoofdstukken met een gemeenschappelijk thema, o.a. sportief vissen, materiaal en techniek, 
soorten zoetwatervissen, het zeevissen, een nawoord en een heldere literatuuropgave. Voor 
wie alles van vroeger nog eens terug wil lezen, een prachtig tijdsdocument. Een functionele 
(sobere)  lay‐out, veel tekst, met enkele historische  illustraties  in zwart‐wit. In de keuze van 
teksten  en  thema's  is  de  auteur  zeer  goed  geslaagd:  spannende  verslagen  van  grote 
vangsten,  tips  voor  aas,  belevenissen  van  hengelsporters  in  de  jaren  dertig  etc.  Geen 
instructieboek dus, maar wel volop leesplezier en het feest der herkenning voor (vooral) de 
middelbare generatie en ouder. 
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